
De klas vroeger en nu 

1. Ben je blij met jouw school? Dat ga je nu onderzoeken.                                    
In de tijd van Jan en Janneke was de school heel anders.                                
In de klas ging het er heel anders aan toe dan nu. De klas                             
zag er ook heel anders uit. 

 
Kijk naar de foto hieronder. Zoek 4 dingen die anders zijn dan in  
jouw klas. Schrijf die op. 
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2. 100 jaar geleden waren er veel regels op school. Als je ze leest, herken je 
sommige regels nog wel maar nu krijg je vaak eerst een waarschuwing 
van juf of de meester. 
Lees de regels (draai om)waaraan Jan en Janneke zich moesten houden. 

            
Hebben jullie deze regels ook? Zet een kruisje onder ja of nee. 
 
                                                                                              



 
       
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf hieronder 2 straffen die in jouw klas gegeven worden. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. als je iets verkeerd deed dan kreeg je straf. Als je te laat kwam dan kon het zo 
maar zijn dat je na moest blijven en 100 keer netjes moest opschrijven:  

Ik zal nooit meer te laat komen.  
Was het niet netjes dan moest het nog een keer.  
 
De andere straffen waren nog veel erger. Dat waren lijfstraffen.  

- Met je knieën in de klompen, rechte rug en armen hoog met 2 gewichten in je 

handen. 

- Ezelsoren op omdat er een dom antwoord was gegeven. 

- Een lange stoffen lap in de vorm van een tong met touwtjes om je nek omdat 

er teveel gekletst werd.  

- Of met een liniaal of stok op de knokkels van je linkerhand als je toch ondanks 

alles met links ging schrijven. 

 

Ai, ai, ai, ai, ai. De vraag aan het begin was: Ben je blij met jouw school? Schrijf 

hieronder het antwoord en waarom. 
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